


Dit is een wat ongewoon cadeau.
Een cadeau die je ontvangt
als je jezelf geeft.

Wat je geeft is jouw blik.
Wat je ontvangt is
jullie gezamenlijke verhaal.

Wat is ik, wat is jij en wat is wij¢

Elke relatie heeft een uniek gezamenlijk verhaal
omdat iedereen op zijn eigen manier zoekt naar
antwoorden op de vraag wat liefhebben is.
Door stil te staan bij wat jullie voor elkaar
betekenen valt de vanzelfsprekendheid van de
relatie even weg. Je bekijkt elkaar met
nieuwsgierigheid. En vraagt je af: wat is eigenlijk
ons gezamenlijke verhaal?

Het verwoorden en lezen van jullie verhaal
herinnert je hoe groot de liefde is.

Willen jullie dit allebei graag?

Of wil je eerst meer weten of een voorbeeld?
Mail, bel of app me:
sofiekestens@gmail.com | 0644157945

www.sofiekestens.nl
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